
Biografie van Pierre Blaise Gaïtou 

 

Pierre Blaise Gaïtou, geboren op 28 januari 1972 in een eenvoudig gezin in Tillabéri, was een 

opmerkelijke man. Na de lagere school in Niamey ging hij naar de middelbare school in dezelfde 

stad, waar hij in 1990 zijn BEPC-diploma1 behaalde. 

 

In 1991/1992 had hij een ontmoeting die zijn leven zou veranderen: hij leerde de Heer kennen en 

wilde Hem dienen. Vanaf dat moment begon hij als zondagsschoolleraar. Zes jaar lang, van 1992 tot 

1998, deelde hij zijn geloof en liefde voor God met de kinderen. Met hart en ziel wilde hij met hen 

werken, hen leiden en inspireren. 

 

- Tussen 1996 en 1998 schreef Pierre Blaise Gaïtou zich in bij de Avond Bijbelschool van de 

Baptistengemeente in Niamey. 

- In 1998-1999 volgde hij de Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht in 

Koutiala, Mali. Deze eerste ervaringen met Jeugd met een Opdracht waren beslissend voor 

zijn verdere leven. 

- Hij vervolgde zijn opleiding aan de School van Jeugd met een Opdracht om zich te 

specialiseren in het werken met kinderen en jongeren, dit keer in Dakar, Senegal. 

- In 2000-2001 deed hij een leiderschapscursus om anderen te kunnen trainen in het werken 

met kinderen en jongeren. 

- Het was ook in 2000 dat hij het werk van de Fabricants de Joie begon in Niamey. 

- Tussen 2000 en 2003 diende hij als staflid in de Discipelschap Training Scholen die in 

Niamey werden georganiseerd. 

 

Blaise was een man die voortdurend op zoek was naar mogelijkheden om zijn ideeën vorm te 

geven. Deze zoektocht leidde tot deelname aan talloze trainingen; vooral op het gebied van 

leiderschap. 

 

In 2008 verhuisde hij met zijn gezin naar Maradi om Jeugd met een Opdracht op te starten, met de 

focus op de Fabricants de Joie. Eenmaal in Maradi werd Blaise geraakt door de situatie van 

ongeschoolde en werkeloze jongeren. Hij voelde de behoefte om hen te helpen.  

Dus richtte hij in 2010 het Trainings Centre Caleb op om meisjes en vrouwen op te leiden. Hij was 

ook een van de oprichters van de Académie Evangélique Cornerstone de Maradi, die in 2011 werd 

geopend. 

 

In oktober 2016, na de ontvoering van Jeff Woodke, die tot die tijd de directeur van Jeugd met een 

Opdracht in Niger was, nam Blaise de rol van interim-directeur op zich.  

In 2018 werd hij gekozen tot directeur van Jeugd met een Opdracht in Niger. 

 

Van 2018 tot 2022 maakte hij deel uit van het leiderschapsteam voor het werk van Jeugd met een 

Opdracht in Noord-Afrika.  

Sinds 2019 is hij betrokken bij leiderschapsontwikkeling voor het werk van Jeugd met een Opdracht 

in Tsjaad. 

 

Van 2018 tot 2020 maakte Blaise deel uit van het leiderschapsteam van de Fabricants de Joie voor 

West-Afrika.  

In 2020 werd hij binnen de Fabricants de Joie gevraagd om de functie van leider van het 

leiderschapsontwikkelingsprogramma van Fabricants de Joie in Nigeria op zich te nemen.  

In 2022 nodigde het leiderschapsteam van Fabricants de Joie Internationaal Blaise uit om zich bij 

hen aan te sluiten. Zijn voortdurende betrokkenheid op dit gebied getuigt van zijn passie voor 

 

1 Na de eerste 4 jaar middelbare school 



leiderschapsontwikkeling en zijn toewijding aan deze zaak. 

 

Sinds zijn jeugd heeft Blaise een passie voor muziek en radio-uitzendingen. Voordat hij naar Maradi 

verhuisde, was hij regelmatig betrokken bij christelijke radioprogramma's. Eenmaal in Maradi zocht 

hij al snel naar mogelijkheden om een regelmatig programma te hosten. In 2010 kwam zijn droom 

uit en de programma's die hij lanceerde op verschillende radiostations in Maradi gaan tot op de dag 

van vandaag door, dankzij anderen die het stokje overnamen nadat hij in 2020 naar Niamey vertrok. 

Op het gebied van christelijke radioprogrammering speelde Blaise ook een actieve rol in het Forum 

des Médias Chrétiens pour l'Afrique Francophone (FOMECAF). Sinds 2019 maakt hij deel uit van 

het managementteam van de organisatie. 

 

Meer recentelijk, vanaf 2022, raakte hij ook betrokken bij Dieu TV voor televisieprogramma's. 

Blaise's passie voor het communiceren en verspreiden van positieve boodschappen heeft een 

blijvend stempel gedrukt op het christelijke medialandschap. 

 

Pierre Blaise Gaitou, 52 jaar oud, heeft zijn leven gewijd aan het dienen van anderen. In Tanzania, 

waar hij op missie was, nam de dood hem op zaterdag 24 februari 2024 op brute wijze uit ons 

midden. 

 

Pierre Blaise Gaïtou laat een vrouw, een zoon en dochter achter, die zijn nalatenschap met liefde en 

trots zullen blijven dragen, maar hij laat ook een onuitwisbaar stempel achter in de harten van 

degenen die hij heeft geraakt en zijn toewijding aan het christelijk geloof zal toekomstige generaties 

blijven inspireren. 

 

Tranquillement Tranquille. 
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