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september	kwam
Blaise	in	deze
inspirerende	setting
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Lieve	vrienden,
De	maanden	oktober	en	november	zijn	behoorlijk	druk	geweest.	In	de	eerste	week
van	oktober	kwam	Blaise	weer	thuis	na	twee	maanden	in	Port	Harcourt	(Nigeria)	en
in	deze	nieuwsbrief	vertelt	Joële	Zeller	hoe	zij	de	inbreng	van	Blaise	op	het
trainingsprogramma	heeft	ervaren.	Ongeveer	een	week	nadat	Blaise	terug	was,
ging	ik	voor	10	dagen	naar	Maradi.	Gedurende	die	10	dagen	heb	ik	6	maanden	aan
projectadministratie	en	boekhouding	weggewerkt.	Ik	was	mijn	collega	Abou	erg
dankbaar	dat	zij	deze	papieren	per	maand	had	geordend.	Dat	maakte	mijn	werk
een	stuk	gemakkelijker.	En	ik	vergezelde	Abou	(lerares	gezondheidsleer)	en
Ayouba	(boerderijmanager)	naar	de	dorpen	waar	ze	lesgeven	en	mensen
begeleiden	bij	landbouw,	gezondheidszorg	en	spaaractiviteiten.	Dit	alles	in	een
tweewekelijks	of	maandelijks	programma.	Enerzijds	geniet	ik	enorm	van	deze
uitstapjes	buiten	de	stad,	anderzijds	is	het	ook	goed	om	feeling	te	houden	met	het
dagelijkse	leven	in	de	boerengemeenschappen.

Een	paar	dagen	nadat	ik	terugkwam	uit	Maradi	kregen	we	bezoek	van	Conner
Haines.	Hij	kwam	met	ons	in	contact	via	mensen	die	we	kennen	en	die	bij	YWAM	in
Oeganda	werkzaam	zijn.	Hij	heeft	een	week	bij	ons	doorgebracht	en	het	was	echt
goed	om	die	tijd	met	hem	te	hebben.	Hij	was	een	leuke	gast	met	interessante
verhalen.	Conner	houdt	gewoon	van	mensen	en	heeft	zichzelf	tot	taak	gesteld	om
elk	land	ter	wereld	te	bezoeken	om	te	zien	hoe	God	overal	ter	wereld	aan	het	werk
is.	Je	kunt	op	verschillende	manieren	landen	tellen,	maar	hij	gaat	uit	van	een
definitie	waarmee	je	in	totaal	op	197	landen	komt.	Niger	was	zijn	154e	land.	Voordat
hij	naar	Niger	kwam,	was	hij	in	Tsjaad	en	in	de	Centraal-Afrikaanse	Republiek	en	in
verschillende	andere	landen.	Toen	hij	Niger	verliet,	reisde	hij	verder	naar	Burkina
Faso,	vervolgens	naar	Ghana,	enz.	Hij	vertelde	ons	een	aantal	leuke	en
interessante	verhalen!	Als	je	wilt	kun	je	over	zijn	avonturen	lezen	op:
www.HeyPlanet.Earth.

Een	paar	dagen	na	het	vertrek	van	Conner	reisde	Blaise	met	Franck,	Florence	en
Zacharie	naar	Tahoua.	Franck	en	Florence	zijn	lid	van	het	King's	Kids-team	in	Niger,
en	Zacharie	nam	recent	deel	aan	de	training	voor	kinder-	en	jeugdwerk	in	Port
Harcourt	(	in	Nigeria)	en	hij	ging	mee	om	praktische	ervaring	op	te	doen.	Tahoua	is
een	stad	die	524	km	ten	noordoosten	van	Niamey	ligt	en	de	rit	duurde	8	-	9	uur.	Zij
waren	daar	op	verzoek	van	één	van	de	plaatselijke	voorgangers	om	de	Quartier
Libre	(kinderclub)	training	te	geven	aan	leiders	van	de	zondagsschool.	Zij	wilden
deze	training	al	een	tijdje	om	het	programma	in	één	van	de	wijken	in	Tahoua	op	te
starten.

De	dag	nadat	Blaise	terugkwam	uit	Tahoua	vertrok	ik	weer	naar	Maradi.	Voor	een
week	met	veel	overleggen	en	afspraken.	Heel	bijzonder	tijdens	deze	week	was	de
ontmoeting	met	Ruth	Perkins.	In	deze	Nieuwsbrief	kun	je	hier	meer	over	lezen.	En
ook	het	verhaal	van	Abou	over	mooie	ervaring	in	verband	met	het
gezondheidsonderwijs	dat	zij	geeft.

Ik	keerde	terug	naar	Niamey	en	de	volgende	dag	vertrok	Blaise.	Eerst	naar	Maradi
voor	zijn	werk	daar	en	van	daaruit	ging	hij	verder	naar	Port	Harcourt.	Deze	keer
ging	hij	daarheen	om	op	de	Discipelschap	Training	School	les	te	geven	aan	een
groep	weduwen,	waarvan	veel	van	hun	echtgenoten	stierven	als	gevolg	van
gewelddadige	conflicten	in	Nigeria.

Begin	december	kwam	Blaise	weer	thuis	en	we	zijn	blij	dat	we	de	rest	van
december	lekker	thuis	zijn.

We	hopen	dat	je	zult	genieten	van	de	verhalen	die	we	met	jullie	delen	in	deze
Nieuwsbrief,	aangevuld	met	een	overpeinzing	over	het	vieren	van	Kerst.

Abou	(gezondheidswerker)	vertelt	…

Het	project	Sowing	Seeds	of	Change	in	the	Sahel	gaat	namelijk	niet	alleen	over
landbouw.	Gezondheidsonderwijs	maakt	er	ook	deel	van	uit.	Abou	is
gezondheidswerker	bij	SSCS.	Tot	4	jaar	geleden	viel	dit	deel	van	het	werk	onder	de
verantwoordelijkheid	en	leiding	van	mijn	collega	Ruth	Perkins.	Ze	kreeg	toen	een
ongeluk	tijdens	een	bezoek	aan	één	van	de	dorpen	met	als	gevolg	dat	het	voor	haar
niet	mogelijk	was	om	terug	te	keren	naar	Niger	en	het	werk	voort	te	zetten.		
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Blaise	in	Nigeria

“Van	juni	tot	september	dit	jaar	is	in	Port	Harcourt	in	Nigeria	een	training	gegeven
voor	het	werken	met	jeugd,	kinderen	en	families.	Vol	enthousiasme	is	een	team	van
55	deelnemers,	15	stafleden,	32	studenten,	8	kinderen,	14	Engelstaligen	en	18
Franstaligen	aan	de	slag	gegaan.	Zij	kwamen	uit	14	Afrikaanse	landen	en	verder	uit
Frankrijk	en	Zwitserland.

Kerst-	en	nieuwjaarswensen

Jeannette	mijmert	over	het	vieren	van	Kerst…

Het	is	weer	de	tijd	van	het	jaar	waarin	ieder	op	zijn	eigen	manier	en	over	de	hele
wereld	zich	begint	voor	te	bereiden	op	Kerstmis.	Ik	schrijf	deze	groet	terwijl	ik	op	de
vroegere	Sahel-campus	buiten	zit,	waar	leden	van	onze	missionaire	groep	een
kerstmarkt	en	een	viering	hebben	georganiseerd	om	de	adventstijd	in	te	luiden.	De
kerkelijke	kalender	vertelt	ons	dat	morgen,	27	november,	de	eerste	adventszondag
is.	Ik	moet	toegeven	dat	ik	meestal	niet	zo	goed	ben	in	bewust	toeleven	naar	Kerst.
Het	huis	inrichten	gebeurt	meestal	pas	in	de	laatste	week	en	zelfs	het	plannen	van
de	Kerstviering	gebeurt	vaak	vlak	vóór	25	december.	Enerzijds	komt	dat	doordat	ik
vaak	terughoudend	ben	om	iets	vooruit	te	plannen,	omdat	ik	weet	dat	er	iets	anders
tussen	kan	komen	waardoor	ik	mijn	plannen	moet	wijzigen.	Toch	kijk	ik	zeker	uit
naar	de	Kerstviering.
Ik	weet	niet	wat	Kerst	voor	jou	betekent,	maar	door	de	jaren	heen	is	het	voor	mij
een	moment	geworden	om	bewust	dankbaar	te	zijn;	een	feest	om	stil	te	staan	bij
wat	ik	wel	heb.
Kerst	vieren	in	Niger	ziet	er	héél	anders	uit	dan	het	Kerstfeest	waarmee	ik	ben
opgegroeid.	Ik	sprak	laatst	iemand	en	wij	realiseerden	ons	dat	onze	beleving	van	bv
Kerstfeest	voor	een	groot	deel	wordt	bepaald	door	de	manier	waarop	en	de	cultuur
waarin	wij	als	kind	waren	ondergedompeld.	Dat	gevoel	blijft	een	referentie	voor	de
manier	waarop	we	iets	fijn	vinden;	zelfs	na	een	flink	aantal	jaren	in	een	andere
cultuur.	Dan	kan	ook	gemakkelijk	de	neiging	ontstaan	om	te	kijken	naar	wat	we
missen	en	zouden	willen	hebben.	Maar	als	ik	stop	om	zo	te	denken	en	eerlijk	naar
mijn	leven	kijk,	realiseer	ik	me	dat	er	zoveel	is	om	dankbaar	voor	te	zijn	en	zoveel
om	te	vieren.
En	dat	is	wat	ik	dit	jaar	mee	wil	nemen	in	de	Advents-	en	Kersttijd:	het	gevoel	van
feestvieren.	En	vooral	omdat	we	als	christenen	met	Kerstmis	eraan	denken	dat	God
kwam	om	te	leven	zoals	wij,	om	God	met	ons	te	zijn.	Zo	maakte	Hij	het	mogelijk	dat
er	een	begin	van	Zijn	Koninkrijk,	van	Zijn	GOEDE	leven,	op	aarde	kwam	te	midden
van	alle	oorlogen,	ziekten,	gebroken	gezinnen	en	moeilijke	samenlevingen,	met
dood	en	duisternis.	Hij	liet	ons	in	woorden	en	daden	zien	hoe	we	kunnen	leven
zodat	het	goed	is	voor	ons	en	de	mensen	en	de	wereld	om	ons	heen.	Hij	nodigt	ons
uit	Zijn	voorbeeld	te	volgen.	Dat	is	wat	ik	het	meest	ga	vieren	met	Kerstmis	-	dat
God	zoveel	van	mij	en	van	IEDEREEN	en	van	deze	hele	schepping	houdt	dat	Hij
zelf	kwam	en	stuurde	ons	op	pad	om	Zijn	karakter	en	aanwezigheid	in	deze	wereld
te	laten	zien.
Als	ik	me	hierop	richt	worden	de	culturele	verschillen	waarover	ik	schreef	minder
belangrijk,	omdat	ik	me	dan	focus	op	het	WAAROM	van	Kerst	en	niet	op	het	HOE.
Dan	vier	ik	simpelweg	FEEST!
	

Wij	wensen	jullie	allemaal	een	heel	fijn	Kerstfeest	en	een	gelukkig
Nieuwjaar!

Vacature	in	bestuur	Niger	Zending
We	missen	iemand	in	het	bestuur	die	vaardig	is	met	social	media	en	onze	stichting
zichtbaarder	kan	maken.
Mirjam	was	jarenlang	bestuurslid	en	regelde	de	social	media	in	haar	eentje.	En	dat
doet	zij	nog	voor	ons,	maar	het	zou	fijn	zijn	als	er	ook	iemand	in	het	bestuur	zit	en
samen	met	Mirjam	de	social	media	verzorgt.
Welke	creatieveling	wil	ons	helpen?!

Stichting	Niger	Zending	ondersteunt	het	echtpaar	Jeannette	en	Blaise	Gaïtou	dat
werkt	in	Niger.
Hun	werkterrein	is	divers:	christelijke	lagere	en	middelbare	school	in	Maradi,
beroepsopleidingen	zoals	kleding	maken,	automonteur,	werken	op	de	computer;
maar	ook	verbeteren	van	landbouw	en	gezondheidsbevordering;	en	kinder-	en
jeugdwerk.	Alfabetisering	en	het	leren	van	een	vak	zijn	de	speerpunten	van	het
werk	van	Jeannette	en	Blaise,	zodat	de	mensen	in	Niger	beter	voor	zichzelf	en	hun
land	kunnen	zorgen.
De	invulling	van	dit	alles	gebeurt	vanuit	onze	christelijke	levenshouding:	ieder	mens
is	door	God	geschapen	en	geliefd.

Wij	vergaderen	6x	per	jaar,	waarvan	4x	online	(In	Coronatijd	hebben	we	daar	goede
ervaring	mee	opgedaan)	en	2x	fysiek.

Geïnteresseerd?	Of	nog	vragen?
Neem	contact	op	met	Piet	Baas	(0104749963)
nigerzending@gmail.com
Neem	zeker	even	een	kijkje	op	onze	website	en	lees	over	de	projecten,	het	verlof
van	de	familie	Gaïtou	afgelopen	zomer;	kortom	waar	we	mee	bezig	zijn.

Reminder
Shop	via	Stichting	Nigerzending	en	doneer	gratis	zonder	dat	het	je	iets	extra's	kost.

Begin	met	shoppen

We	hopen	dat	jullie	deze	verhalen	met	plezier	gelezen	hebben	en	als	een
bemoediging	ervaren.	Stuur	gerust	een	berichtje	als	je	wilt	reageren.

Met	een	hartelijke	groet,
	

Blaise,	Jeannette,	Caleb	&	Phoebé

Om	voor	te	danken:
Dat	we	veilig	hebben	kunnen
reizen	in	de	afgelopen	maanden.
Dat	het	werk	allemaal	doorgaat	en
wij	onze	bijdrage	kunnen	leveren
aan:

Trainings	Centrum	Caleb;
het	werk	van	Kings’s	Kids

zowel	nationaal	als
internationaal;
de	Discipleship	Training

School;
de	ontwikkeling	van	jonge

mensen	zodat	zij	na	de
scholing	een	eigen	bedrijfje
kunnen	beginnen;
de	leiding	van	de	AECM

basis-	en	middelbare	school
in	Maradi	in	de	vorm	van
ondersteuning;
het	werk	van	Sowing

Seeds	of	Change	in	the
Sahel;
de	scholing	Kerk	en

samenleving:	met	name
aandacht	voor	de	sociaal-
economische	ontwikkeling;
en	wat	er	verder	nog	op

ons	pad	kwam.
Voor	ook	dit	jaar	voldoende
middelen	om	te	voorzien	in	ons
levensonderhoud	en	om	ons	werk
te	doen.

Om	voor	te	bidden:
Een	rustige	tijd	in	deze
Kerstvakantie.
Wijsheid	in	het	plannen	van	onze
activiteiten	in	het	nieuwe	jaar.
Voor	zowel	YWAM	als	voor	SSCS
moeten	nieuwe	projectplannen
worden	geschreven.	We	hebben
wijsheid	nodig	in	het	maken	van
keuzes.
De	school	waar	Caleb	en	Phoebé
op	zitten	kampt	met	een
lerarentekort	met	als	gevolg	dat
verschillende	vakken	dmv	video’s
of	online	gegeven	worden.	En	voor
leerlingen	is	het	zo	veel	beter	dat
er	een	leraar	voor	de	klas	staat	om
les	te	geven.
Voor	de	veiligheid	in	de	Sahel
regio.

D	O	N	E	E	R

Complete	tekst	ontvangen?
Voor	wie	geen	internet	heeft	of	de	nieuwsbrief	in		een	kerkblad	wil	publiceren,	is	er
ook	een	nieuwsbrief	met	de	complete	tekst	(zonder	doorklikken).	Wil	je	deze
ontvangen?	Laat	het	ons	weten!	mail:
				nigerzending@gmail.com
of	per	post:	naar	onderstaand	adres
				Stichting	Niger	Zending
				Zwaluwenlaan	679,	3136	TW	Vlaardingen

Blaise,	Jeannette,	Caleb	en	Phoebé
Gaïtou	
BP	10469	JEMED
Niamey
Niger
Telefoon:	[00	227]	96	257	222
of	96	283	331
Email:	jemmaradi@gmail.com
of	jeannettegaitou@gmail.com

Ga	naar	de	projecten

Samen	sterker
Via	deze	brief	willen	we	jullie	op	de
hoogte	houden	van	het	werk	in	Niger,
omdat	we	dit	werk	niet	kunnen	doen
zonder	jullie	en	zonder	God.	Willen	we
jullie	niet	alleen	op	de	hoogte	houden,
maar	willen	we	jullie	ook	aanmoedigen
om	zelf	betrokken	te	zijn	door
bijvoorbeeld	te	bidden.

Ook	is	financiële	steun	van	harte
welkom!
Giften	kun	je	overmaken	op
rekeningnummer
NL	07	RABO	0361	834	179
t.n.v.	Stichting	Niger	Zending
	

Stichting	Niger	Zending
Zwaluwenlaan	679
3136	TW	Vlaardingen

Email:
nigerzending@gmail.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nigerzending@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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